Als adem leven is

En dan is er de zon
Die niet alleen mijn gezicht

Maar ook mijn wezen laat stralen

Een moment ongekend
Waarin het leven door mijn aders gaat

Ik besef voor wie ik echt besta

Dat alles klein maar groots kan zijn
Omdat ik weet van
intense pijn

Die nu al op mijn heling wacht

Mijn ademt zoekt naar nieuwe kracht

Terwijl de dag zich zo ontvouwt

Omdat ik van mijn leven hou

Waarin de rust voorop zal staan

Met liefde aan mijn zij

Ik adem zacht de waarheid in

Dit is voor mij een nieuw begin
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