
Beelden  

 

 

ademend op een koude ruit    

gedachteloos een hart tekenend 

zie ik de wereld in zwart en wit 

waar ik liever kleur zou willen bekennen 

 

beelden door gesloten ogen 

nemen vaste vormen aan 

en maken tastbaar 

wat voorgoed verloren lijkt 

 

in de leegte van bewogenheid 

droom ik mijn levenslust terug 

badend in de schaduw van hoop 

waar vertrouwen in besloten ligt 

 

 

Dineke Ypeij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


