De kip, de haan

De hen

Ik weet niet of
Ik die ken

De Moslim’s
Moeders wel
Die zitten

In goed leven
Daar sta ik bij
Stil.

Heel even

Na jarenlang
Beleven

Ze zwemmen, vliegen
Zingen

Van de avond
Tot

De morgen
Dan ook nog
Een baan erbij
Zorgen

Zorgen

Zorgen

Zo een moeder
In de Palestein
Hopelijk komen ze

Eens, bij mij

Lieuwe van den Broek



