Dialoog

Met zuivere intentie heb ik mijn zinnen gesmeed
In taal heb ik mijn boodschap versierd

Bewust van elk gekozen woord

De inhoud waardeloos, tot deze wordt gehoord
Een kreet in verlaten land is stil

Een eenzame gil maakt geen verschil,

Wanneer niemand luisteren wil

Geluid zonder ontvanger is slechts verspil

Ik kan vervloeken in onbekende spraak

Er is niemand die ik daarmee raak

Het is de ander die waarde aan mijn bericht hecht
Het maakt niet uit wat ik heb gezegd

Of hoe vaak ik het heb uitgelegd

Van mijn bedoeling komt toch niets terecht

Het is de luisteraar die mijn woorden betekenis geeft
Het is hij die van mijn boodschap emotie beleeft
Het luisterend oor heeft alle macht

Want zonder jou heeft mijn uitspraak geen kracht
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