
Eend 
 
 
De eenden  
Ik nam ze altijd voor lief 
Maar nu leer ik ze zien 
door jouw ogen 
 
Het ronde koppie 
De vertederende snavel 
De glanzende veren, groen of bruin 
Hoe mooi ze eigenlijk zijn 
 
Mijn ervaring is daarmee veranderd 
Van gewoon 
Naar verwondering en geluk 
En verbinding met jou 
 

Petra Leijdens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


