Gedragen in stilte

Ontmoet in het licht,

Omarmt in het donker,

Voor liefde gezwicht

In haar ogen ziet hij geflonker.

Verliefd, een richting gekozen,

Samen in liefde hun leven gedeeld

In liefde een weg vol rozen,

In volle liefde elkander gestreeld.

Het lot besliste een ander pad,

Het lot maakte hen sprakeloos

Op haar gezondheid geen vat

Gedragen in stilte, van binnen zo boos.

De liefde intens in de tijd die zij samen doorbrengen,
De liefde intens, het leed samen aangegaan
Het leven, hoelang, hoelang te verlengen?

Samen bijzonder in hun kracht in dit moeilijke bestaan.
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