
Liefde 
 
 
Zij griefde over liefde 
omdat zij haar lover miste 
en dat hij haar diste 
toch was hij echt haar one kan dan. 
Als het echte liefde is overleeft het alles  
zei zij tegen zichzelf 
misschien moest ze hem bellen  
en het hem vertellen 
maar ze dacht meer vissen in de zee 
die gaan wel mee maar wacht 
als hij lacht ben ik blij 
en hij voor mij zij aan zij  
en misschien een kleintje erbij 
sta ik nu in de rij?? 
zijn we nog wel vrij?? 
kunnen we trouwen, of wordt dat rouwen  
nee ik denk spullen sjouwen!! 
Hij is lekker wacht op mijn wekker, “ja ik in”j 
ja ik ga in een dubbeldekker 
ik fluit gooi een duit 
deze poëzie is nu uit!! 
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