Rustig Meningsverschil

De tijd gaat steeds sneller
Voorwaarts, maar ook omgekeerd
Want het lijkt dat mensen niets
Van voormalige oorlogen hebben geleerd!

Oorlog vind ik door mensen komen
Waar ik een brok van krijg in de keel
Het is een brok bozige nieuwsgierigheid
Die denkt over rustig meningsverschil

Oorlog komt namelijk door 1 ding;
Macht willen.
Maar dan heb je ook landen/geloven
Die naar de boosdoener terug gaan “gillen”

Ze gillen dan niet met woorden
Maar met de harde knallen van een geweer
Want mensen die iets anders denken,
Daar leggen ze beide zich niet bij neer

Maar wat als we nou met zijn allen
Ander soort meningen accepteren?
Want voordat je het weet zien we alweer
Op dezelfde weg allemaal beren
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