
Sterren 

 

 

Vaak in mijn leven 

ben ik gewaarschuwd 

dat ik iedereen zou verliezen, 

niemand over zou houden, 

meestal 

vlak voor iemand zelf wegging. 

 

En gelijk hadden ze. 

 

Feit is dat ik iedereen verloren ben. 

Mezelf zelfs. 

Alles kwijt ben. 

 

En toch is niemand weg; 

is iedereen in mijn hart te vinden. 

Iedereen die ik kende 

en iedereen die ik niet kende. 

 

Begrijpen doe ik het niet. 

Soms, 

als je dat niet probeert, 

ja, 

dan wordt het soms ineens duidelijk. 

 

Dat je de sterren bent 

en de wind en de regen, 

de ochtendmist en de avondzon. 

 

Paul Bataille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


