Stille verwondering

Verdwaald ren ik door
De weg is niet bekend
Verward is mijn denken

Niets wordt herkend

Eerder was ik verdwaald
Kon mijn huis niet vinden
Zocht troost in vluchten

Mij aan niets verbinden

In stille verwondering
Heb ik nu mijzelf gevonden
Verdoven hoeft niet meer

Voel mij weer verbonden.
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