
Verslavingsgeneeskunde 

  

Voor jou wil ik graag zingen 
Van vrijheid zonder zucht 
Van aandacht zonder oordeel 
Van presentie zonder vlucht 
  
Van schaamte die voorbij kan gaan 
Van schuld buiten jouw tijd 
Van verbinding die genadig is 
Van herstel dwars door de strijd 
  
Voor mij wil ik graag zingen 
Van zoeken zonder haast 
Van richtlijn zonder moeten 
Van professioneel zijn en toch naast 
  
Van grenzen die zo heilzaam zijn 
Van boosheid zonder nijd 
Van wijsheid die te vinden is 
Van confrontatie zonder verwijt 
  
Voor refrein spannen we samen 
Verbinding kleurt de toon 
Verandering de rode draad 
’t Vooruitzicht… wonderschoon 
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