Verwondering

Er zijn veel dingen die gewoon zijn

en dat is fijn

Dan zien we de ongewone dingen

O zo klein

Ze komen zonder aankondigen

Staan plots voor je neus

Ze kunnen overweldigen

Is het voor mij, is het heus?

Vol verbazing sta ik stil

Dit is uniek, precies wat ik wil

Ik kan het niet krijgen, het komt naar me toe
Precies wat ik nodig had, maar hoe?

Hoe komt dit tevoorschijn op het juiste moment
Het is uniek, persoonlijk en ongekend

Al reikend besef ik, dit is voor mij

De kleur, de geur en alles daarbij

Al zwijgend besef ik, dit is alleen nu

Probeer het te omarmen, dat is de clue

Omdat het voor mij is, geef ik dit niet meer weg

En wie het niet kan voelen of zien, heeft pech
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